Digikrant De Limburger

30-10-17

Columns als fotosin taal

Haar columns zouden
ooit een plek in de krant
krijgen, wist Ank Aerts.
Bijna vijf jaar geleden
gebeurde dat inderdaad en
daardoor kan ze nu een
bundel uitbrengen met

75 van de sindsdien
verschenen cursiefjes.

DOOR ADRI GORISSEN

e kunt Ank Aerts (Sevenum,
1962) makkelijk leren kennen,
je hoeft er alleen maar haar
wekelijkse column in deze
krant voor te lezen. ,Wat ik
zie, waar ik ben, waar ik naar
kijk, waar ik me druk om maak, wat
me ontroert, wat me doet denken
aan vroeger, waar ik troost aan ont-
leen. Dat vind je allemaal in mijn
stukjes”, erkent ze.
Haar columns omschrijft ze als
foto'sintaal, beelden waarmee ze si-
tuaties en gebeurtenissen vastlegt.
w»Het zijn vooral observaties van
dingen die zich voordoen in mijn ei-
gen leven”, licht ze toe, ,de laatste
tijd heb ik bijvoorbeeld regelmatig
geschreven over het vervangen van
een oude plek door een nieuwe, wat
te maken heeft met mijn recente
verhuizing. Maar het zijn soms ook
beschrijvingen van mijn omgeving
of van het landschap waarin ik me
bevind.”
Het blijft echter niet bij observeren
en beschrijven. Ik teken ook op
welk gevoel ik bij een gebeurtenis
heb, wat die met me doet en laat
mijnhart spreken. Datis, denk ik, de
eigen stempel die ik op mijn stukjes
zet. Het is voor mij bovendien heel
belangrijk om de sfeer rond een ge-
beurtenis in woorden te vatten. De
column moet geen droge opsom-
mingzijnvanwat ik hebgezienofge-
hoord. Hij moet veel meer zijn en
soms zit dat ook in de dingen die je
niet vertelt.”

Goede kamer

Het schrijven van columns is een
van de werkzaamheden van Ank
Aerts. Ze houdt diverse ballen in de
lucht, zegt ze zelf. Haar hoofdactivi-
teit is het geven van kwaliteitsadvie-
zen aaninstellingen die actief zijnin
de Limburgse sociale sector. Ze
werkt voor MEE Zuid-Limburg, het
Algemeen Maatschappelijk Werk
en het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin in Midden-Limburg en is in die
sector ook als ZZP'er actief.

Een jaar of zeven geleden begon het
echter flink te kriebelen bij haar. , 1k
miste iets, wilde naast mijn advies-
werk wat anders en ben uit gaan
zoeken wat dat dan zou kunnen zijn.

Het bleek het schrijven. Ik schreef

overigens als jong meisje al, weet
nog dat ik het heerlijk vond als ik na
schooltijd van mijn moeder niet
naar buiten hoefde om te spelen. Ik
mocht dan in de goede kamer aan

Ank Aerts: ,,De column is een mooie vorm, je kunt daarin met weinig woorden heel veel zeggen.”

een tafeltje gaan zitten schrijven.
Fantasievolle verhaaltjes, die ik
daarna in de klas mocht voorlezen.
Dat schrijven is daarna altijd geble
ven, maar zeven jaar geleden wist ik
opeens dat ik er serieus werk van
moest maken.”

Behapbaar

Het leidt ertoe dat ze schrijfcursus-
sen gaat volgen, mee gaat doen aan
schrijfwedstrijden en zo contact
krijgt met journalist/columnist Jo
Wijnen die haar stimuleert om door
te gaan. Ik was er al snel uit dat de
column voor mij een goede vorm
zouzijn”, vertelt ze, ,vooral omdat ik
het schrijven moest doen naast mijn
werk. Eencolumnisdanveelbehap-
baarder dan een roman. Maar ik
vond het ook een mooie vorm, je
kunt daarin met weinig woorden
heel veel zeggen.”

Wat Ank Aerts ook al meteen weet,
is dat ze niet alleen stukjes wil
schrijven over de actualiteit, over

wat er in de wereld gebeurt en wat
zedaarvanvindt.,Overveelactuele
kwesties heb ik niet zo snel een hap-
klare mening paraat. Ik zie vooral
ook de complexiteit in wat gaandeis
en hecht veel belang aan nuance.
Daaromschrijfik liever columns die
inzoomen op het kleine, omdat in
mijnogenin het kleine en het kwets-
bare ook het grote zit."

Ze ziet vervolgens dat zo'n soort co-
lumn nog niet in de krant staat en
hoopt en verwacht dan dat er ooit in
de kolommen voor haar een plek zal
zijn.

Persoonlijk

Vooralsnog neemt ze genoegen met
een eigen blog om de cursiefjes te
publiceren, maar naeen paar maan-
den stuurt ze enkele exemplaren
naar de redactie. Ze hoort lange tijd
niets, maar dan opeens krijgt ze een
telefoontje. Een columnist op de
opiniepagina is ziek, of ze hem enige
tijd wil vervangen. Zo gebeurt en ze
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Ank Aerts

is niet meer uit de kolommen ver-
dwenen, alis ze wel vande opiniepa-
gina naar het Scala-katern ver-
huisd.

Inmiddels staan er al bijna vijf jaar
wekelijks columns van haar hand in
de krant. Reden om er een aantal te
bundelen. Aerts: Ik heb er op ge-
voel 75 uitgekozen. Belangrijk was
vooral dat ze nog enigszins actueel
zijn. Dat waren er best veel, waar-
schijnlijk juist omdat de meeste
gaan over kleine, persoonlijke din
gen. De bundel is, al zeg ik het zelf,
heel mooi geworden. Het samen-
brengen van de stukjes ende combi
natie met de illustraties van Anne-
miek Janmaat zorgt voor wat ex-
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